
Chocolade wordt gemaakt van 
de cacaoboon. 

Die groeit aan de cacaoboom. 

In de zomer vliegen veel 
vlinders rond. 

Zij ontpoppen uit de rups. 

Axel heeft een hond en twee 
katten. 

Die moet hij verzorgen. 

In de klas heeft de juf de 
afspraken omhoog gehangen. 

Die moeten door alle 
leerlingen nageleefd worden. 

Opa en oma bakken wafels. Ze zijn heel lekker!              

Oma is bang op zolder. 
Het is daar dan ook erg 

donker. 



Hij heeft een rekenmachine 
voor mij meegebracht, 

maar ze werkt niet. Dus moet 
ik het zonder uitrekenen. 

Kees heeft een mooie hut 
gebouwd. 

Hij is er erg trots op! 

Pim gaat vaak naar de kermis. 
Daar rijdt hij met de 

botsauto’s. 

De kinderen in de klas zijn 
heel stil. 

Ze moeten moeilijke sommen 
oplossen. 

Ik kijk naar buiten naar de 
bomen. 

Deze zijn in de zomer anders 
dan in de winter. 

Als het druk is op het strand, 
is het moeilijk je ouders daar 

terug te vinden. 



Een doolhof is een 
verdwaaltuin. 

Als je er even in bent, vind je 
de weg niet meer terug. 

Dat was een goede film. Die zagen we in de cinema. 

Mijn zusje is erg moe. Heeft ze slecht geslapen? 

  

  

  



 


